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Stichting Vredesburo Eindhoven

Het Vredesburo bestaat dit jaar al ruim 40

jaar. Het Vredesburo is in 1982 opgericht ten

tijde van de landelijke acties tegen de komst

van de Kruisraketten. De oprichters, de Anti

Militaristische Werkgroep, wilden profiteren

van de grote belangstelling voor het

onderwerp ‘bewapening‘ en de bevolking

betrekken bij de gehele bewapenings

problematiek. Het tegenhouden van de

Kruisraketten is niet voldoende. Echte vrede

is alleen te bereiken als alle wapens de wereld

uit zijn. Met die gedachte is de Stichting

opgericht. Het Vredesburo heeft zich intussen

ontwikkeld tot een onafhankelijk

documentatie en informatiecentrum gericht

op de problematiek van oorlog en vrede. We

werken vanuit een geweldloze overtuiging en

streven naar een vreedzame en rechtvaardige

wereldsamenleving.

We houden ons onder andere met de
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De volgende nieuwsbrief zal
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volgende zaken bezig:

* Contact onderhouden met vredesgroepen in binnen en buitenland;

* Informatie geven over wapenhandel en ondersteuning geven aan mensen, die

hier actie tegen willen voeren;

* Ondersteuning en faciliteiten geven aan mensen en groepen, die zich in brede

zin inzetten voor hetzelfde doel als de Stichting;

* Verzamelen en verstrekken van informatie/documentatie;

* Het geven van vredeslessen op scholen in het basis en voortgezet onderwijs.

Dit zal de komende jaren een speerpunt zijn van onze activiteiten.

Het Vredesburo heeft zich ontwikkeld van een actiegroep, waar tientallen

vrijwilligers actief waren, in de jaren tachtig, tot een professionele organisatie, met

een vaste kern van 3 mensen en een grote groep actieve mensen er omheen, die

zich voor bepaalde thema’s inzetten.
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Dit is het honderdste nummer van de Nieuwsbrief van Stichting
Vredesburo Eindhoven. We willen met deze Nieuwsbrief een aantal
mensen en groeperingen op de hoogte houden van onze activiteiten.
De Nieuwsbrief gaat daarom naar een aantal mensen, die aan hebben
gegeven, dat ze deze Nieuwsbrief wilden ontvangen en naar een
aantal organisaties en mensen, waarvan wij vinden, dat het belangrijk
is, dat ze op de hoogte zijn van ons doen en laten, o.a. onze donateurs.
Nieuwe donateurs zijn altijd welkom.

Het bovenstaande is een variatie op de eerste alinea van de eerste
nieuwsbrief die in maart 1998 is verschenen. Er stond toen uiteraard
dat het de eerste nieuwsbrief was. Normaal gesproken zouden in deze
nieuwsbrief de plannen voor het komende jaar uit de doeken worden
gedaan, maar omdat het een jubileumnieuwsbrief is, wijken we dit
keer van het vaste patroon af.

In deze jubileumnieuwsbrief vindt u verder een verslag van een
bijeenkomst over actievoeren in verleden en heden. Een van onze
bestuursleden heeft een stukje geschreven over de huidige situatie
van het Vredesburo en wat we in de toekomst aan veranderingen
kunnen verwachten. Het Vredesburo zal zich zeker moeten gaan
aanpassen aan nieuwe omstandigheden. De huidige medewerkers
worden ouder, gaan met pensioen, maar blijven wel actief. Om het
Vredesburo een toekomst te geven moeten er dingen gaan veranderen
en moeten er ook nieuwe mensen gevonden worden.
Hans schrijft, vanuit een nieuwe realiteit, wat mijmeringen over het
bestaan als vredesactivist in de diverse gedaanten die hij in het
verleden en heden heeft gehad.

De rubriek "De Biep" is enigszins aangepast voor dit
jubileumnummer.
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Deze keer zullen we alleen enkele nieuwe boeken nader belichten. Het
gaat om de volgende recentelijk aangeschafte boeken:

“Handboek voor de jonge rebel. Alles wat je
moet weten om de wereld te verbeteren”, van
Esther Crabbendam, Eline Peters, Uitgave van
Blossombooks, 2022, 255 pagina's;
Jongeren van nu groeien op met grote
uitdagingen en actie is harder nodig dan ooit.
Maar hoewel jij misschien al wel weet waar je
je druk over maakt, is het niet altijd makkelijk
om te weten hoe je zelf voor verandering kunt

zorgen. In het Handboek voor de jonge rebel nemen Esther en Eline
je mee in de wereld van campagnes en actievoeren en delen ze
informatie, praktische tips en inspiratie over de hoevraag. Van het
maken van een goed Plan de Campagne en het bedenken van
creatieve ideeën tot de organisatie van acties, media, lobby en geld:
alles komt aan bod. Daarnaast delen tien jonge rebellen uit Nederland
door het hele boek heen hun eigen verhaal en tips. Zij maakten
allemaal op hun eigen manier het verschil en laten je zien dat jij dat
ook kunt!

“Kijk niet weg. De missie van Generaal Patrick
Cammaert”, van Esther Bootsma, Uitgeverij Atlas
Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2019, 271
pagina's;
Geen Nederlandse militair heeft meer werk voor
de Verenigde Naties verricht dan generaal Patrick
Cammaert. Hij was commandant van
vredesmissies in onder meer Cambodja, Ethiopië
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en Congo, en adviseur van de secretaris generaal Kofi Annan. Recent
nog leidde hij een internationaal team van waarnemer in Jemen.
Cammaert reist, sinds hij in 2007 de militaire dienst verliet, de
wereld over om vredesmissies te organiseren. De bestrijding van
seksueel geweld in conflictgebieden beschouwt hij momenteel als zijn
belangrijkste opdracht. 'Het is tegenwoordig in oorlogsgebieden
gevaarlijker om een vrouw te zijn dan een soldaat'.

“Ontrafeld, een geschiedenis van crisis en
herstel”, door Martine van den Berg, Uitgeverij
Nijgh & Van Ditmar, 2023, 503 pagina's;
Hoewel we onszelf graag als rationele mensen
beschouwen, blijken we vaak onrealistische, bijna
mythische, verwachtingen van het leven te
hebben. Omringd door coaches en stapels
zelfhulpboeken geloven we heilig in de
maakbaarheid van het bestaan. Ook de westerse
samenleving koestert dit optimisme, waardoor
rampen en catastrofes ons steeds weer verrassen.

Deze karaktertrek heeft veel voordelen, maar ook een groot nadeel:
we hebben de neiging rampen uit het verleden te vergeten.
Klimaatveranderingen in de prehistorie, de vluchtelingencrisis in de
bronstijd, de Zwarte Dood: het zijn allemaal voorbeelden van
catastrofes die de samenleving diep schokten en onze voorouders
dwongen om nieuwe paden in te slaan. Hoe kunnen we leren van de
rampen uit het verleden om onze maatschappelijke veerkracht te
vergroten?
Zie een interview met auteur over haar boek:
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nieuwsweekend/67bb995e
9afd43b5ad277b10c45fdcc5/20231021traumadynamiek
zichtbaarnageweldinisraelengaza

“Vredelievend Verzet. Hoe een kleine minderheid de wereld kan
veranderen”, door Erica Chenoweth, Uitgeverij Thieme, 2023, 369
pagina's;
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In tijden waarin vrede verder weg lijkt dan ooit,
schrijft Havardprofessor Chenoweth in
Vredelievend verzet over de geschiedenis van
geweldloze burgerbewegingen en de middelen die
ze  opvallend vaak  succesvol inzetten.
Chenoweth geeft een diepgaand en meeslepend
inzicht in de methoden waarin burgers zich
kunnen verzetten tegen elke vorm van geweld en
repressie. Waarom is geweldloos verzet zo
effectief? Hoe werkt vreedzaam verzet en wat zijn
de langetermijneffecten ervan? Wanneer is de
kans op succes het grootst en hoe reageer je op gewelddadig ingrijpen
van de autoriteiten? Hoe kun je voorkomen dat gewelddadige
provocateurs de campagne overnemen en doen mislukken?
Vredelievend verzet is een boek vol inspiratie en
handelingsperspectieven voor burgers die effectief gebruik willen
maken van stakingen, protesten, boycots en talloze andere methoden
om hun idealen zonder geld te verwezenlijken. De bekende
Amerikaanse activist en wetenschapper Tom Hastings zei na lezing
van dit boek in The New Yorker: 'I've been at this since the sixties,
and I can break that time up into two periods: B.C. and A.C., Before
Chenoweth and After Chenoweth.'

“De strijd voor vrede. En hoe we die kunnen
winnen”, door Tom Sauer, Uitgeverij Polis, 2019,
245 pagina's;
Onze wereld staat in brand, maar we kunnen de
brand blussen. Ton Sauer pleit voor meer
gezamenlijkheid. Zo kunnen we de strijd voor
vrede winnen. Eens moeten we begrijpen
waarom terroristen zich opblazen, waarom
Poetin Oekraïne onveilig maakt en waarom
kernwapens een gevaar blijven. Sauer beschrijft

haarfijn hoe die bedreigingen zijn ontstaan. De rode draad in dit
verhelderende boek is dat individuen en staten verbindt. Omdat ze
zich genegeerd voelen vallen ze ten prooi aan frustratie en woede. Met
alle gevolgen van dien.



“Zo kan het niet langer. Tijd voor vrouwen om
de klimaatcrisis op te lossen”, door Ralien
Bekkers, uitgeverij ten have, 2023, 285
pagina's;
We staan op een cruciaal punt in de
klimaatcrisis en met het oude, mannelijke
leiderschap gaan we het niet redden. Ralien
Bekkers put uit haar ervaringen bij
internationale organisaties om te laten zien dat

er iets grondig mis is met het mannelijke machtsmonopolie. Maar er
is hoop. Steeds meer vrouwen en meiden leiden de duurzame
revolutie en werken aan de noodzakelijke systeemverandering. Zij
wijzen volgens Bekkers de weg naar een houdbaar en vreugdevol
leven hier op Aarde.

“Dit vuur dooft nooit. Een jaar bij de PKK", door
Fréderike Geerdink, Uitgeverij Spectrum, 2018, 303
pagina's;
Fréderike Geerdink 20162017 een jaar door bij de
PKK, de gewapende Koerdische beweging die strijd
voor politieke en culturele rechten voor de Koerden.
In de tien jaar die Geerdink als Turkije
correspondent werkte, kwam ze ook wel eens 'in de
bergen', maar sprak ze zelden met de gewone

strijders. Voor "Dit vuur dooft nooit" deed ze dat juist wel. Ze
luisterde naar een lyrische lofzang op PKKleider Öcalan, sprak met
een jonge vrouw die zich al op haar elfde aansloot bij de organisatie
en probeerde te begrijpen waarom strijders soms burgers
vermoorden. In kampen en grotten, op militaire bases, aan het front
en onderweg in Koerdistan leefde ze het leven van de strijders mee en
leerde ze de PKK kennen als geen andere buitenlandse journalist voor
haar. Wat wil deze organisatie, die de afgelopen jaren steeds meer het
krachtenspel in het Midden Oosten is gaan bepalen? Waar dromen de
strijders van? Overwegen ze ooit hun wapens neer te leggen?
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Totaalweigeraars en Extinction Rebellion blijven
inspireren

Op zaterdagmiddag 4 november was er een filmmiddag met
nagesprek over radicale acties toen en nu, in woonwerkpand 'Burgers'
aan de Hertogstraat, georganiseerd door het Vredesburo met
medewerking van Onkruit Vergaat Niet! en Extinction Rebellion
Eindhoven.

De documentaire 'Radicale actie, Onkruit & XR’ werd vertoond op
een groot scherm. Deze film is ook op Youtube te vinden  ook met
Engelse ondertiteling  maar op een groot scherm was de
documentaire nog veel indrukwekkender. De film duurt ruim een half
uur.

Het nagesprek werd geleid door Mari Beks van Onkruit Vergaat Niet!
Hij is een van de initiatiefnemers en medevormgevers van de
documentaire. De film is gemaakt door de onafhankelijke filmmakers
Huib Schoonhoven en Karen Kuiper, met medewerking van de
freelance journalisten Jacqueline Maris en Marnix Koolhaas. Het is
een prachtig tijdsdocument geworden met historisch beeld en geluid
en oude en actuele interviews met totaalweigeraars, en activisten van
XR / Just Stop Oil.

Ondanks dat de lokale kranten ons persbericht niet hadden geplaatst
en het een zeer natte dag was, waren er toch zo’n 20 personen
aanwezig van zeer uiteenlopende leeftijden. Het nagesprek vond
plaats in een grote kring en de gespreksonderwerpen waren divers:
van totaalweigeren en solidariteitsacties tot acties tegen kernwapens
en de recente acties van Extinction Rebellion.

Trouwe donateur van het Vredesburo vanaf het 'eerste uur' Marc
Räkers verblijdde ons met zijn aanwezigheid. Er werden natuurlijk
ook herinneringen opgehaald over de tijd dat totaalweigeren speelde
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en het Vredesburo werd opgericht (rond 1982). Marc Räkers en Mari
Beks konden vragen beantwoorden vanuit hun ervaringen als
totaalweigeraar, wat zeer waardevol was. Er waren ook mensen van
Extinction Rebellion Eindhoven aanwezig om te vertellen over hun
organisatie en ervaringen, waar veel positieve belangstelling voor
was. Inge Kouw van XR Eindhoven had hun banner en flyers
meegebracht.
Vragen waren er ook over hoe ver je wilt gaan tijdens een actie. En
moet je het altijd samen over alles eens zijn? Onveranderd is het
principe van geweldloosheid (er worden binnen XR veel trainingen
gegeven), ondersteuningsgroepen en goede aandacht voor elkaar.
Ook kwam de rol van de media aan bod.

Het was al vlug vijf uur, de afgesproken tijd om te stoppen. Maar na
afloop werd onderling nog lang in kleine wisselende groepjes
nagepraat. Het was een fijne en interessante bijeenkomst.

foto door Marta Resink (Omslag)
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De toekomst van het Vredesburo

Stichting Vredesburo Eindhoven is opgericht in 1982 en is daarmee
een van de langst bestaande initiatieven op het gebied van
Vredeswerk. We zijn opgericht omdat er toentertijd een grote
maatschappelijke interesse was met betrekking tot aspecten van het
veiligheid en vrede. Dat werd mede veroorzaakt door de plannen van
de toenmalige regering om nieuwe kernwapens in Nederland te
stationeren. Die plannen zijn, mede onder druk van massale
demonstraties, niet doorgegaan.
We hebben vanaf het begin van ons bestaan gekozen voor een
informatiewinkel. Van daaruit werden activiteiten ontplooid om
mensen meer te betrekken bij vragen aangaande veiligheid en vrede.
In de ruim veertig jaar van ons bestaan heeft het Vredesburo
specifiek invulling gegeven aan onder meer zaken zoals
informatieverstrekking/vredeseducatie/activiteiten/vluchtelingenpro
blematiek en de invulling van de jaarlijkse Vredesweek.
Op dit moment staan we voor nieuwe uitdagingen, die van invloed
zijn op de toekomst van het Vredesburo. Voor komend jaar hebben
we in overleg met de gemeente Eindhoven besloten om onze
activiteiten meer te gaan richten op de Sustainable Development
Goals (SDG’s) die deel uitmaken van de
agenda van de Verenigde Naties. In
beleidsnota’s en raadsstukken heeft de
gemeente vastgelegd dat SDG
gemeentelijk beleid is. Wij willen een
bijdrage leveren aan het uitdragen van
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dit beleid door ons meer te gaan ontwikkelen in de richting van een
SDGinformatiewinkel. De omslag naar een SDGinformatiewinkel
komt niet alleen voort uit gemeentelijk beleid ten aanzien van SDG,
maar ook uit vragen van individuen en organisaties in Eindhoven.
Actuele, maatschappelijke problematieken (bijvoorbeeld de oorlog in
Oekraïne, de oorlog tussen Israël en Hamas, pesten op scholen,
klimaatverandering) leiden ertoe dat er een toename is in vragen van
individuen en organisaties aan het Vredesburo. Deze vragen worden
aan ons gesteld omdat men vaak niet weet waar men met deze vragen
moet zijn. Men komt bij ons terecht, omdat het Vredesburo over een
pand beschikt, waar men binnen kan lopen om vragen te stellen,
informatie op te vragen en mogelijke activiteiten te bespreken.
Vandaar dat we hebben besloten om vanaf 2024 het Vredesburo te
profileren als SDGinformatiepunt, waar men terecht kan voor
informatie over inhoud van de SDG’s, informatie over activiteiten en
projecten en educatieve materialen. Er zal specifiek aandacht zijn
voor de relatie met het onderwijs. Onze taken op dit gebied voor 2024
worden onder meer: het aanpassen van de winkelruimte (met name
de etalage en voorkant van het pand) naar SDGinformatiepunt;
aanschaf van relevante documentatie en literatuur met betrekking tot
SDG’s; aanschaf van educatiemateriaal aangaande SDG’s; ontwerpen
van materiaal dat specifiek aandacht schenkt aan de Eindhovense
situatie (het maken van een SDGwijzer van Eindhoven).
De toekomst van het Vredesburo wordt verder beïnvloed door
personele ontwikkelingen. Onze activiteiten zijn steeds ingevuld en
uitgevoerd door veel vrijwilligers, aangestuurd door onze
coördinator, Hans Matheeuwsen, die de laatste jaren vanuit een voor
hem specifiek ontworpen regeling door de gemeente werd betaald
voor de uitvoering van de educatieve taken van het Vredesburo.
Onze coördinator is in oktober met pensioen gegaan. In overleg met
het bestuur heeft hij besloten zijn coördinatietaken in 2024 uit te
voeren op vrijwillige basis. Dat geeft het bestuur de tijd om in overleg
met de gemeente te zoeken naar mogelijkheden om vanaf 2025 een
betaalde coördinator aan te kunnen trekken. Het bestuur heeft er



13 Vredesburo Nieuwsbrief nr. 100

vertrouwen in dat hiervoor een oplossing wordt gevonden.

Voor de nabije toekomst betekent dit dat het bestuur ervan overtuigd
is dat het Vredesburo nog geruime tijd haar activiteiten met
betrekking tot vraagstukken van vrede en veiligheid zal kunnen
blijven uitvoeren en haar positie in de Eindhovense samenleving zal
kunnen behouden en verder uitbouwen.
Harry

Een mijmering aangaande het Vredesburo

Ik ben gepensioneerd, dat is een vreemde gewaarwording. Kunnen
ideeën met pensioen? Ben ik ineens een ander persoon? Moet ik het
Vredeswerk vaarwel gaan zeggen? Ik denk het niet! Ik was een van de
oprichters van het Vredesburo en ik me herinner me goed de woelige
jaren '80. De demonstraties en axie's, de (soms oeverloze) discussies,
de saamhorigheid die er heerste maar ook de uniformering: wat je
moest lezen, wat je moest luisteren, wat je moest dragen. Een
uitgesproken individu zijn binnen een wereld met duidelijk
vastgelegde protocollen heeft natuurlijk altijd iets van een paradox.
Het heeft iets romantisch om over die begintijd te denken, maar laten
we het svp niet verheerlijken! Feit is wel dat die grote sociale
beweging afgebrokkeld is en nu nog maar uit restanten bestaat. Niet
dat de wereld vreedzamer is geworden; integendeel. Soms vraag ik
me af wat er gebeurd is en of er ooit een opleving zal komen. Ik heb
een groot gedeelte van mijn leven voor het Vredesburo gewerkt
(betaald en onbetaald). Het heeft me verschrikkelijk veel gebracht in
de zin van de mensen die ik ontmoet heb en de talloze activiteiten die
ik (mede) georganiseerd heb.
Ik ga dus gewoon door. De wereld zit niet meer zo makkelijk in elkaar
en ik bespeur dat ik ook niet meer in staat ben om keihard en voor
110% achter zaken te staan. Misschien is dat een van de lessen die je
leert: de nuanceringen die vanzelf opborrelen en die je niet kunt
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omzeilen. Misschien zijn mijn ideeën wel radicaler geworden en ben
ik meer gaan beseffen waar het in feite om draait en wat Vrede
eigenlijk inhoudt. Omgaan met ideeën, die je nooit verwezenlijkt zult
zien in je leven, is lastig maar onvermijdelijk in het Vredeswerk. Ik
heb daar nu Vrede mee. De tijd van 'Sturm und drang' is er niet meer.
Het is vervangen door een gestage gedachtestroom waarbij de
realiteit van het wereldgebeuren gekoppeld wordt aan filosofische
uitgangspunten. De wereld aanschouwen is misschien de best
mogelijke omschrijving. Daarom blijf ik graag in het onderwijs
werken. De eerlijkheid en 'recht door zeeheid' van iemand uit groep
7 of 8 is altijd weer verfrissend en levert meer inzichten op dan een
bataljon 'deskundigen' bij de zoveelste talkshow.
Uitgepraat en uitgedacht ben ik nog niet maar de tijd roept en het
lichaam piept steeds meer. Daar sta ik dan met een Vredesfakkel die
ik graag wil doorgeven. Dan moet er wel een uitgestoken hand zijn!
2024 wordt daarom een spannend jaar ( zie ook het stuk van Harrie)
voor het Vredesburo. De gedachte dat de wereld niet ‘af’ is en wat
meer Vrede en rechtvaardigheid kan gebruiken mag nooit verloren
gaan of overstemd worden door bominslagen: de wereld is te
kostbaar om verloren te laten gaan.
Hans M.
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Op deze pagina ziet u
enkele afbeeldingen,

die gebruikt zijn op de
kaft van eerdere
nieuwsbrieven.




