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Dienstplicht: nostalgie of bittere realiteit.
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Stichting Vredesburo Eindhoven

Het Vredesburo bestaat dit jaar al ruim 40

jaar. Het Vredesburo is in 1982 opgericht ten

tijde van de landelijke acties tegen de komst

van de Kruisraketten. De oprichters, de Anti

Militaristische Werkgroep, wilden profiteren

van de grote belangstelling voor het

onderwerp ‘bewapening‘ en de bevolking

betrekken bij de gehele bewapenings

problematiek. Het tegenhouden van de

Kruisraketten is niet voldoende. Echte vrede

is alleen te bereiken als alle wapens de wereld

uit zijn. Met die gedachte is de Stichting

opgericht. Het Vredesburo heeft zich intussen

ontwikkeld tot een onafhankelijk

documentatie en informatiecentrum gericht

op de problematiek van oorlog en vrede. We

werken vanuit een geweldloze overtuiging en

streven naar een vreedzame en rechtvaardige

wereldsamenleving.

We houden ons onder andere met de
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Deze nieuwsbrief verschijnt
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De volgende nieuwsbrief zal
in juni 2023 verschijnen.

volgende zaken bezig:

* Contact onderhouden met vredesgroepen in binnen en buitenland;

* Informatie geven over wapenhandel en ondersteuning geven aan mensen, die

hier actie tegen willen voeren;

* Ondersteuning en faciliteiten geven aan mensen en groepen, die zich in brede

zin inzetten voor hetzelfde doel als de Stichting;

* Verzamelen en verstrekken van informatie/documentatie;

* Het geven van vredeslessen op scholen in het basis en voortgezet onderwijs.

Dit zal de komende jaren een speerpunt zijn van onze activiteiten.

Het Vredesburo heeft zich ontwikkeld van een actiegroep, waar tientallen

vrijwilligers actief waren, in de jaren tachtig, tot een professionele organisatie, met

een vaste kern van 3 mensen en een grote groep actieve mensen er omheen, die

zich voor bepaalde thema’s inzetten.
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Dit keer hebben we een speciaal themanummer. Aan de klick
baitachtige titel op de voorkant heeft u kunnen zien dat het gaat om
de militaire dienstplicht. Vele mensen denken dat deze in 1997 is
afgeschaft, maar niets is minder waar. In 1997 is enkel de
opkomstplicht opgeschort en werden mensen niet meer gekeurd. De
Kaderwet dienstplicht regelt dat opschorting en beëindiging daarvan
bij Koninklijk Besluit wordt geregeld, maar dat wordt ingetrokken als
de StatenGeneraal bezwaar maakt. Alle jongens en meisjes, die 17
jaar oud worden, krijgen van het ministerie een brief, waarin staat dat
ze zijn ingeschreven voor de militaire dienst. Er kan op dat moment
officieel geen bezwaar gemaakt worden, omdat het pas mogelijk is om
de militaire dienst te weigeren op het moment dat je medisch bent
goedgekeurd. Op dit moment worden de dienstplichtigen nog niet
gekeurd.
Het probleem is dan ook: wat gebeurt er als men besluit om de
opkomstplicht weer in te voeren? Als dit gebeurt, dan zitten we
duidelijk in een crisisituatie en is het de vraag hoe er met een
bezwaarprocedure zal worden omgegaan. Daarom zou het een goede
zaak zijn als men nu al kenbaar zou kunnen maken dat men de
militaire dienst zal weigeren en dat er een duidelijke procedure voor
komt. Nu kan er nog op een grondige manier onderzocht worden wat
de bezwaren van weigeraars zijn. In een tijd van crisis is dat absoluut
niet gewaarborgd.

Verder in deze nieuwsbrief vindt u onze rubriek De Bieb.

In de volgende nieuwsbrief kunt u het jaarverslag lezen over de
activiteiten van het Vredesburo in 2022. Deze zal eind juni
verschijnen.
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De volgende boeken zijn toegevoegd aan onze bibliotheek:
“Kernbewapening”, Uitgave van Boekencentrum B.V. , 1979, 132
pagina's; “Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?”, van Paul van
Dijk, Uitgave van Boekencentrum B.V. , 1983, 175 pagina's; “Ga dan
zelf naar Siberië!”, van Max van Wezel, Anet Bleich, Uitgave van
SUA, 1978, 238 pagina's; “Kreuzweg Mittelamerika”, van Hella
Schlumberger, AutorenEdition, 1983, 296 pagina's; “De les van
vijftig jaar”, van Prof. Dr. J. Tinbergen , Uitgeverij Agon Elsevier,
1969, 172 pagina's; “Atomkatastrophen und ihre Folgen”, van Dr.
med. Till Bastian, Jungjohann Verlagsgesellschaft mbH , 1986, 79
pagina's; “Het huis groet de nieuwe morgen.”, van Ada Ruis, Roos
Marie Tummers e.a., Uitgeverij Ravijn Amsterdam, 1993, 160
pagina's; “Vrede en alternatieve defensie”, Uitgeverij EPO, 1984, 128
pagina's; “The Medical Effects of Nuclear War”, Uitgave van Jonh
Wiley & Sons, 1983, 188 pagina's; “Bolivia  diktatuur op lemen
voeten”, Uitgeverij Kritak, Leuven, 1987, 107 pagina's; “De strijd voor
vrede”, van Tom Sauer, Uitgeverij Polis.be Pelckmans, 2017;
“Vredesduif op eigen vleugels”, van Paul Breedveldt, Uitgeverij
Papieren Tijger, 2009, 151 pagina's; “De angst voor de vrede”, van
Jorg Bono e.a., 1971, 134 pagina's; “De Iron Mountain Rapport”, van
Leonard C. Levin e.a., Uitgeverij Torenboeken, 1967, 119 pagina's;
“Jezus in Poncho”, van Adolfo P. Esquivel, Uitgave van De Horstink,
145 pagina's; “De jongen die tegen IS strijdt”, van Masoud Aqil,
Uitgeverij Harper Collins, 2018, 318 pagina's; “Prospects and
strategies for nuclear power”, van Peter Beck, Earthscan
Publications Ltd., 1994, 118 pagina's; “Broeder in de Aarde”, van
Robert Swindells, Uitgave van Infodok, 1987, 169 pagina's; “De slag
om Genève”, van Gied ten Berge, Uitgeverij De Horstink Amersfoort,
1983, 167 pagina's; “Tekenen voor Vrede”, van HansPeter Kriesi e.a.,
Uitgeverij Van Gorcum & Comp, 1988, 150 pagina's; “Vrede een
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Kunst”, Uitgeverij Sjabloon, 1983, 173 pagina's; “Er waren er die
NIET gingen”, van Henny Zwart, Uitgave van Stichting Solidariteit,
Amsterdam, 1995, 173 pagina's; “Vrede in Vakken”, van Drs. Daan
Verbaan, Uitgeverij STYX , 1992, 166 pagina's; “Sporen van
Pacifistisch Socialisme”, van Paul Denekamp e.a., Uitgave van
IISG/DNPP Amsterdam, 1993, 217 pagina's; “Safety Reports Series
No.9”, Uitgave van International Atomic Energy Agency, Vienna,
1998, 135 pagina's; “Van Oorlogsjammer en Vredeszegen”, Uitgeverij
en drukkerij Schermers Bolsward, 1930, 134 pagina's; “Bevrijding”,
van Meijer  Clara Wichmann, Uitgeverij Van Lochum Slaterus en
Visser Arnhem, 1924, 213 pagina's; “Ontwapening, Veiligheid Vrede”,
Staatsuitgeverij ''sGravenhage, 1969, 449 pagina's; “Mensenrechten
en perspectieven voor vrede in MiddenAmerika”, Uitgeverij Jan
Mets, Amsterdam en Humanistisch Overleg Mensenrechten, Utrecht,
1991, 126 pagina's; “London after the Bomb”, van Owen Greene, e.a.,
Oxford University Press, 1982, 142 pagina's; “The human cost of
nuclear war”, van Stephen Farrow and Alex Ghown, Uitgave van The
Medical Campaign Against Nuclear Weapons (MCANW), 1983;
“Tussen droom en daad staat gezin en staat”, Uitgeverij Roze Front,
1983, 94 pagina's; “Schrijvers tegen apartheid”, Uitgeverij Horus,
1980, 127 pagina's; “Welkom in zonnig Saigon”, Uitgeverij Contact,
Amsterdam, 1972, 136 pagina's; “Leven achter folie”, Uitgave van
Stedelijke Woningdienst Amsterdam, 1995, 79 pagina's;
“Frimangron”, van G. van Westerloo, Uitgeverij Arbeiderspers, 1975,
224 pagina's;

“Handboek voor de jonge rebel. Alles wat je
moet weten om de wereld te verbeteren”, van
Esther Crabbendam en Eline Peters, Uitgeverij
Blossom Books, 2022, 256 pagina's;
Klimaatcrisis, wooncrisis, ongelijkheidscrisis.
Jongeren van nu groeien op met grote
uitdagingen en actie is harder nodig dan ooit.
Maar hoewel jij misschien al wel weet waar je je
druk over maakt, is het niet altijd makkelijk om
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te weten hoe je zelf voor verandering kunt zorgen.
In het Handboek voor de jonge rebel nemen Esther en Eline je mee in
de wereld van campagnes en actievoeren en delen ze informatie,
praktische tips en inspiratie over die hoevraag. Van het maken van
een goed Plan de Campagne en het bedenken van creatieve ideeën tot
de organisatie van acties, media, lobby en geld: alles komt aan bod.
Daarnaast delen toen jonge rebellen uit Nederland door het hele boek
heen hun eigen verhaal en tips. Zij maakten allemaal op hun eigen
manier het verschil en laten je zien dat jij dat ook kunt!

“Over de kloof, verhalen over onwaarschijnlijke
vriendschappen”, van Maurits Chabot,
Uitgeverij Thomas Rap, 2022, 400 pagina's;
Een Dutchbatter en een Bosniër. Een neonazi en
een queer man. Een Hutu en een Tutsi. Een
politieagent en een bankovervaller. Overal ter
wereld komen ze voor: vriendschappen tussen
mensen die op het eerste gezicht veroordeeld
lijken tot vijandschap. In dit boek neemt Maurits
Chabot ons in een journalistieke zoektocht mee

naar de binnenlanden van Rwanda, langs grensposten in Israël, naar
een kunstgalerie in Oslo en naar Amerikaanse gevangenissen. Hij
onderzoekt hoe mensen ondanks oorlogen, etnische spanningen,
geopolitieke tegenstellingen en geweldsincidenten toch naar elkaar
toe kunnen groeien. Is er een grens aan begrijpen? Waar eindigt
nieuwsgierigheid? En hoe veranderen mensen? Dit is een fascinerend
boek over veerkracht, vriendschap en hoop in extreme tijden.

“Het rode gevaar. De geschiedenis van de koude oorlog”, door André
Fontaine, Uitgeverij Mets & Schilt, 2007, 509 pagina's;
Het rode gevaar is te beschouwen als de synthese van het levenswerk
van een van Frankrijks meest invloedrijke journalisten. Fontaine
schrijft helder en vanuit een veelvoudig, niet francocentrisch,
perspectief. In wezen wordt hier de geschiedenis van de 20ste eeuw
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opgediend. Dankzij Fontaines vaardige pen, zijn
tongueincheekhumor, zijn persoonlijke
herinneringen en de overzichtelijke indeling
neemt de lezer die spelenderwijs tot zich.
Aantrekkelijk voor deskundigen zowel als voor de
geïnteresseerde leek; en bij uitstek geschikt bij
het geschiedenisonderricht.

In Nederland is sinds 1 mei 1997 de
opkomstplicht/dienstplicht officieel
opgeschort. Dit wil zeggen dat
burgers geen militaire dienst
hoeven te vervullen zolang de
veiligheidssituatie dat niet vereist.
Het Nederlandse leger bestaat
hierdoor sindsdien uit
beroepsmilitairen. De Kaderwet
Dienstplicht regelt dat opschorting
en beëindiging daarvan bij

De dienstplicht

Koninklijk Besluit worden geregeld, maar dat deze worden
ingetrokken als de StatenGeneraal bezwaar maken.

Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. De
regering hoopt dat meer meiden geïnteresseerd raken in Defensie en
maakt zo duidelijk dat meiden en jongens in dit land gelijke rechten
en gelijke plichten hebben.
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In Nederland krijgen dus jongens en meiden van 17 een brief waarin
staat dat ze zijn ingeschreven als militair dienstplichtige en of ze na
willen denken over een baan bij Defensie. In de brief staat ook dat in
uitzonderlijke situaties de regering en het parlement kunnen
besluiten de opkomstplicht weer te activeren. Dan krijg je een oproep
voor een militaire dienstkeuring en daarna een eventuele oproep voor
militaire dienst. (De regering wil waarschijnlijk, indien nodig, een
‘selectieve dienstplicht’ invoeren om zo ICT ers of medische
professionals te krijgen, want iedereen oproepen is erg duur en
omslachtig.) Iedereen blijft tot haar of zijn 35e jaar ingeschreven om
te kunnen worden opgeroepen.

Voorheen waren alleen jongens
gedwongen om na te denken hoe ze
persoonlijk aankijken tegen oorlog en
vrede. Ze konden hun keuze kenbaar
maken door in militaire dienst te gaan
of dienst te weigeren. Nu meiden ook
dienstplichtig zijn moeten ook zij hun
standpunt overdenken en eventueel al
kenbaar maken.

Een briefontvanger reageerde hierop
bijvoorbeeld met de vraag welke
‘uitzonderlijke situaties ‘ de minister

bedoelt. Waarom staat dat niet in de brief? Is dat bij terroristische
aanslagen, of als we worden aangevallen? En dan is de vraag of we
aangevallen worden met wapens als lange afstandsbommen of door
binnenmarcherende soldaten.

Heb je weleens nagedacht over de volgende vragen:

Is het uitvechten van conflicten met wapens, waar het leger voor is,
wel de juiste manier? Of is het beter om zonder wapens conflicten op
te lossen?
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In Afghanistan en Irak zie je dat een conflict niet
wordt opgelost door wapens, ook al doet
iedereen zijn of haar best. Hoe zie jij dat?

Er zijn ook manieren om zonder geweld bij te
dragen aan oplossingen in conflictgebieden.
Bijvoorbeeld door onderhandelen of training in
geweldloos verzet.

Denk er maar eens over na en praat er met je
broer of zus, klasgenoten, vrienden en
(groot)ouders over. Als je wilt kun je je

standpunt duidelijk maken door te reageren op de inschrijving.
Daarvoor zou je de onderstaande voorbeeldbrieven kunnen
gebruiken. Stuur de brief naar de minister van Defensie, of mail die
naar dienstplichtzaken@mindef.nl

Voorbeeldbrief:

Aan de
Minister van Defensie/Hoofddirectie personeel
Dienstplichtzaken
Postbus 295
7500 AG Enschede

(Plaats, datum)

Van: (je naam en adresgegevens)

Excellentie,

Met deze brief wil ik uw aandacht vestigen op het volgende.

In Nederland is de dienstplicht opgeschort. Jongens en meisjes
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worden ingeschreven voor de militaire dienstplicht en ontvangen
hierover een brief.
Hierdoor worden zij aangezet tot nadenken over hun eigen standpunt
m.b.t. oorlog en vrede.

Ik heb nagedacht over mijn standpunt.
Door middel van deze brief wil ik u laten weten dat ik principiële
bezwaren heb tegen het oplossen van conflicten met wapens en ik doe
een beroep op de Wet gewetensbezwaren militaire dienst. (zet hier
eventueel je persoonlijke bezwaren uiteen).

Ik verzoek U dringend, om alles in het werk te stellen voor het creëren
van geweldloze manieren van conflictoplossingen.

Hoogachtend,

(handtekening)
(naam, adres)

Vanuit de vredesbeweging wordt
de dienstplichtige aangeraden om
al na ontvangst van het bericht van
inschrijving de minister van
Defensie op de hoogte te stellen
van haar of zijn
gewetensbezwaren. Dat heeft twee
voordelen:

Zo wordt duidelijk gemaakt dat er
nog steeds mensen zijn met
gewetensbezwaren tegen militair
optreden.

Als een situatie ontstaat waarin weer daadwerkelijk dienstplichtigen
worden opgeroepen, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een
gespannen situatie waarin gewetensbezwaren niet zo makkelijk
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worden erkend. Dan kan het helpen als de betrokkene kan aangeven
dat haar/zijn gewetensbezwaren niet van vandaag of gisteren zijn.
Je kan ook al gebruik maken van de Wet gewetensbezwaren militaire
dienst, daarin staat dat iedere dienstplichtige of militair een beroep
op gewetensbezwaren kan doen. Dat komt in de praktijk neer op
iedereen die de dienstplichtbrief ontvangen heeft.

Hoe ga je in bezwaar?

Je stuurt een brief naar de minister van Defensie, waarin je toelicht
waarom jij ernstige gewetensbezwaren hebt. Daarnaast moet je in de
brief jouw militaire registratienummer vermelden. Dit nummer kan
je terugvinden in de dienstplichtbrief die je hebt ontvangen. Heb je de
brief en je nummer niet meer in bezit, dan kun je die opvragen bij
Defensie. Om het je gemakkelijk te maken staat hieronder een brief
als voorbeeld hoe die eruit zou kunnen zien, maar verwoord vooral
jouw bezwaren op een wijze die bij jou past.

(de aanhef net als bij bovenstaande brief)

Excellentie,

Bij deze wil ik u verzoeken mij vrij te stellen van het vervullen van de
militaire dienstplicht waartoe ik ben ingeschreven. Ik beroep mij
daartoe op het in artikel 99 van de Grondwet vastgestelde recht
vrijstelling te ontvangen van militaire dienstplicht omdat ik daar
ernstige gewetensbezwaren tegen heb. Deze brief is dan ook een
verzoek op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet gewetensbezwaren
militaire dienst.

Mijn bezwaar is dat ik als christen en volgeling van Jezus Christus
het gebruik van geweld niet met mijn geloofsovertuiging kan
verenigen. Ik ben overtuigd pacifist en zie de inzet van gewapende
militairen eerder als oorzaak dan als oplossing van veel gewapende
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conflicten in deze wereld. Ik acht mijzelf niet in staat deze overtuiging
opzij te zetten en deel uit te maken van een gewapende krijgsmacht.

Naast mijn persoonlijke verzoek tot vrijstelling wens ik dan ook van
harte dat Nederland en de wereld manieren van geweldloze
conflictoplossing ontwikkelen en toepassen. Inmiddels blijkt dat die
benadering tot een veel duurzamere vrede leidt dan militaire
interventie. Tevens is het een stuk goedkoper, waardoor het
vrijgekomen budget besteed kan worden aan meer positieve diensten
aan de samenleving, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Hoogachtend,

(handtekening)

naam, adres + dienstplichtnummer

Naast bezwaren van geloofsovertuiging kunnen ook politieke en
andere levensbeschouwelijke bezwaren worden aangevoerd. Mocht
je het wat moeilijk vinden om een brief op te stellen kunnen wij je
helpen in contact te komen met mensen die ervaring hebben met het
aantekenen van gewetensbezwaren tegen militaire dienst.

Hieronder vind je een standaard antwoord van het
Ministerie van Defensie

Geachte …

Voor de dienstplicht wordt ingeschreven de Nederlander die op 1
februari van het jaar waarin degene de leeftijd van 17 jaar bereikt als
ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven of had
behoren te zijn ingeschreven.
Door de kaderwet dienstplicht vallen per 1 januari 2020 zowel
mannen als vrouwen onder de dienstplicht.
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Sinds 1997 is de dienstplicht opgeschort. De dienstplichtkeuring is
eveneens opgeschort. Dit houdt in dat er geen mogelijkheid is tot
afkeuring dan wel uitschrijven.
Zodoende, de kern van de kaderwet dienstplicht is dat de inschrijving
voor de dienstplicht onverkort van kracht blijft, terwijl de verplichte
opkomstplicht van dienstplichtigen en daarmee samenhangende
bepalingen zijn opschort, waaronder dus ook het kenbaar maken van
gewetensbezwaar.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

—–

In het afgelopen jaar hebben we een aantal mensen gehad die aan
wilden geven aan de overheid dat ze principiële bezwaren hadden. Zij
hebben allemaal dit antwoord gekregen. Dit antwoord is zeer
pragmatisch en gaat totaal niet in op de morele dimensie van het
weigeren. Jammer genoeg is er geen andere weg voorhanden. We
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roepen uiteraard iedereen op om toch duidelijk te laten horen dat je
het oneens bent. Daardoor kunnen we wat meer druk uitoefenen op
de politiek om hiervoor een regeling te treffen.
Het is puur juridisch gezien inderdaad niet mogelijk om bezwaar te
maken tegen de inschrijving in het dienstplichtregister. Dat wordt
gezien als een ‘ambtelijke handeling’, waarbij alle jongeren, ook zwaar
gehandicapten, worden geregistreerd.

Mocht de dienstplicht ooit weer ingevoerd worden, krijgen (eventueel
alleen geselecteerde) geregistreerden een oproep voor een keuring.
Wie goedgekeurd is kan een beroep doen op de Wet
Gewetensbezwaren Militaire Dienst. Een commissie toetst je

bezwaren en kan deze
erkennen. Vandaar dat
sommigen vinden dat je
zodra je geregistreerd bent
toch ook al als
dienstplichtige
aangemerkt kunt worden.
Dus nu bezwaar maken
heeft eventueel later zin.
Want mocht het geval zich
voordoen dat de
dienstplicht weer hervat
zou worden en je er nog
steeds bezwaar tegen hebt,
dan kun je laten zien dat

jou bezwaren geen plotselinge bevliegingen zijn, maar dat je er al
jaren mee bezig bent en dan sta je sterker. Daarom zou ik de
verzonden email en het antwoord van het Ministerie van Defensie
heel goed bewaren.
Hoe meer jongeren nu al reageren hoe krachtiger het signaal naar de
politiek dat jongeren heel serieus met hun positie in deze wereld
bezig zijn en andere oplossingen willen voor conflicten. We zijn
daarom blij met alle jongeren die de moeite nemen om op hun
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registratie al te reageren. Alle – ook kleine – stapjes samen helpen
om tot een vreedzamere samenleving te komen.

Lees ook de tekst verderop en doe mee met de petitie om de
Dienstplicht af te schaffen. Daarmee geven we ook een duidelijk
signaal af.

Er zijn alternatieven voor militair optreden

Eigenlijk steunt het leger/defensie op sterk verouderde concepten en
is het voornamelijk een ‘macho mannenbolwerk’. Oorlog is geen
oplossing, maar een groot probleem. Gewapende conflicten nemen
toe in de wereld zelfs tot aan nucleaire dreiging toe. Als je kijkt wat er

in de EU en in Nederland nu
uitgegeven wordt aan bewapening en
dit vergelijkt met de uitgaven voor
diplomatieke en vreedzame
manieren om tot een oplossing te
komen zie je een groot verschil.

Voor Europa is bijvoorbeeld de
OVSE in 1975 in het leven geroepen.
Dit is een instituut dat via
diplomatieke weg geschillen
probeert te voorkomen en op te lossen. Zij waarschuwen regeringen
als ze zich niet aan afspraken houden of provocerende maatregelen
nemen. Er wordt niet altijd naar hun geluisterd, terwijl ze zo
belangrijk zijn. Binnen de NAVO heeft de wapenindustrie het voor
het zeggen. Geld en macht lijken belangrijker dan humane
afwegingen en diplomatie. Zij overstemmen de OVSE en regeringen
laten dat toe … tot nog toe.

”Oorlogen zijn door de mens veroorzaakt en kunnen logischerwijs ook
door mensen vermeden of gestopt worden. In oorlogstijd wordt de
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wreedheid waartoe mensen in staat zijn zichtbaar, maar we zien
evengoed een menselijke capaciteit tot solidariteit en samenwerking.
De wil tot vrede is met andere woorden net zo inherent aan het
menselijk bestaan als conflict.
Het internationale rechtssysteem vanaf het eind van de 19de eeuw is
hier ook meer op gericht. Ook zagen de afgelopen decennia
verschillende ontwapeningsverdragen het licht. Daarnaast zijn er tal
van internationale initiatieven die proberen in te werken op de
oorzaken van conflicten, zoals de programma’s tegen honger en
armoede.” *

Graag attenderen we je op dit artikel in de Belgische website
Dewereldmorgen.be waarin meer informatie staat over de OVSE.
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/03/21/deovsehet
alternatiefvoordenavo/
En het boek “Weg van oorlog; over militarisme en antimilitarisme”
van Ludo De Brabander, uitgeverij EPO, ISBN: 97894 6267 1980.
Ook te leen in onze bibliotheek.
* Geciteerd uit dit boek pagina 23.
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OPROEP !!
NEE TEGEN HET MILITARISME, NEE TEGEN DE

MILITAIRE DIENSTPLICHT
‘’Schaf de militaire dienstplicht in Nederland onmiddellijk, definitief

en onvoorwaardelijk af!’’

Dat is onze oproep als antimilitaristen aan de Nederlandse politiek
als wetgevende macht. Wij roepen alle Nederlanders – en vooral de
jonge dienstplichtigen! – en Nederlandse organisaties op ons voorstel
te steunen.
Na twee wereldoorlogen met massale dienstplichtigenlegers en
talrijke andere oorlogen waarbij dienstplichtigen betrokken waren
leek na de val van de Berlijnse Muur in 1989 de militaire dienstplicht
wereldwijd op de terugtocht, met onderlinge handel en internationale
afspraken kon langdurige vrede worden gezekerd.
De Russische inval in Oekraïne laat oude tijden herleven. In plaats
van alles te doen om te de escaleren wordt het oorlogssentiment
opgeklopt: Rusland is terug als de aloude vijand zoals we die kenden
tijdens de Koude Oorlog. De agressieoorlog van Rusland is aanleiding
voor tal van Europese landen militaire budgetten omhoog te jagen,
wapenproducenten beleven gouden tijden. De NAVO gaat het aantal
snel inzetbare eenheden drastisch verhogen van 40.000 naar meer
dan 300.000 militairen.
Met de oorlog in Oekraïne herleeft ook in Nederland het geloof in
geweld als middel om conflicten te beslechten. Het aantal militairen
dat paraat beschikbaar en inzetbaar moet zijn, gaat fors omhoog (juni
2022). De werving van nieuwe soldaten zal volgens de Defensienota
in eerste instantie nog vrijwillig zijn, maar wij vrezen dat het
reactiveren van de dienstplicht – voor het eerst na de opschorting in
1997 – niet langer uitgesloten is.

Dienstplicht
Ook de discussie over het opnieuw activeren van de militaire
dienstplicht is terug. In een recente peiling (april 2022) onder 10.000
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Telegraaflezers is 78% voor de herinvoering van de dienstplicht en
20% tegen. 71% vindt dat jongeren daartoe verplicht moeten kunnen
worden, 26% niet.
Op 1 mei 2022 was het 25 jaar geleden dat met de invoering van de
Kaderwet Dienstplicht de militaire dienstplicht werd ‘opgeschort’.
Maar de dienstplicht is in Nederland nooit afgeschaft! Elke jongen en
sinds 2020 ook elk meisje van 17 jaar krijgt een ‘dienstplichtbrief’.
Daarin staat dat zij tot 45 jaar in het dienstplichtregister zijn
opgenomen en eventueel opgeroepen kunnen worden. Defensie
misbruikt de dienstplichtbrief door ieder jaar aan 200.000 jongeren
van 17 jaar een personeelswervingsfolder te sturen: ‘kom werken bij
Defensie!’.
Ook wordt daarin propaganda gemaakt voor een ‘dienjaar’, een
‘vrijwillige dienstplicht’ van een jaar, een betaalde stage om jongeren
binnen de krijgsmacht te lokken.
Want het Nederlandse leger heeft nu al bijna 9.000 militaire
vacatures. Daar komen er de komende jaren nog 6.500 bij. Defensie
komt nu daarom met een massale publiekscampagnes om jongeren te
verleiden militair te worden. Defensie faciliteert ook ruimhartig de
militaire ROCopleidingen met de verhullende naam ‘vakmanschap
en veiligheid’.
De door Rusland begonnen oorlog in Oekraïne laat zien dat
dienstplichtige jongens aan beide kanten bijna geen keus hebben:
Poetin heeft een mobilisatie van dienstplichtige reservisten
afgekondigd. De regering Zelensky bepaalde meteen dat alle mannen
van 18 tot 60 jaar beschikbaar moeten zijn voor oorlogsdoeleinden.
Wie weigert loopt grote risico’s.

Wij wijzen elke vorm van dienstplicht af. Elk leger is uiteindelijk
immers bedoeld om – al dan niet in geval van ‘nood’ – met militair
geweld ten strijde te trekken in oorlogssituaties. Militair geweld is
daarmee voor ons per definitie misdadig omdat het tot massaal
dodelijk geweld leidt. Daarom mag niemand gedwongen worden
daaraan mee te doen. Dat de wetgever in het verleden de
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mogelijkheid bood om op grond van gewetensbezwaren een
vervangende dienst op te leggen doet daar niets aan af. Voor de
dienstplicht – waarbij ingezetenen van een land gedwongen worden
om soldaat te worden – bestaat noch een juridische noch een morele
rechtvaardiging. Laat dit niet ongemerkt gebeuren!

Wij vinden dat niemand dienstplichtig soldaat gemaakt mag worden
om een oorlog ingestuurd te worden. Conflicten tussen landen
moeten met andere middelen – bemiddeling, boycots, sancties,
onderhandelingen en internationale rechtspraak – worden opgelost.

Om in deze tijd van toenemende spanningen rond de Russisch
Oekraïense oorlog een reactivering van de Nederlandse dienstplicht
uit te sluiten is het zaak tot formele afschaffing over te gaan: de
Kaderwet Dienstplicht moet worden ingetrokken!

Wij roepen jongeren die ingeschreven worden in het
dienstplichtregister op om daar tegen te protesteren. Wij roepen
vredesorganisaties en andere maatschappelijke organisaties op om
zich tegen herinvoering van actieve dienstplicht te verzetten. Wij
roepen politieke partijen op een wetsvoorstel in te dienen om de
militaire dienstplicht definitief en onvoorwaardelijk af te schaffen.
Niemand mag gedwongen worden mee te doen aan een oorlog!
Deze oproep kunt u hier ondertekenen:

https://onkruitvergaatniet.nl/totaalweigeren/tegende
dienstplicht/

Dit stuk kwam tot stand met dank aan Onkruitvergaatniet!, Kees
Nieuwerth en Irene van Setten van het CTP, Vrouwen voor
Duurzame Vrede en Stan Meuwese.




