
HEB JIJ OOK DEZE
 BRIEF ONTVANGEN?

LEES DAN VERDER VOOR

 MEER INFORMATIE
of kijk op www.vredesburo.nl/dienstplicht



Je hebt ook deze brief 
gekregen van het 

Ministerie van Defensie. 
Wat betekent dit?

In Nederland is de dienstplicht  niet 

afgeschaft, maar de opkomstplicht voor 

militaire dienst is opgeschort. ('in de 

koelkast gezet')

In de brief staat dat je bent ingeschreven 

als militair dienstplichtige en of je na wilt 

denken over een baan bij Defensie. Er 

staat ook dat in uitzonderlijke situaties de 

regering kan besluiten de opkomstplicht 

weer te activeren. 

Defensie laat via de brief weten dat 

je geregistreerd staat met een 

registratienummer. Iedereen met 

zo een registratienummer van 

17 tot 45 jaar is, als de overheid het nodig 

acht, oproepbaar. 

Sinds 2020 ook meisjes!

De 'opkomstplicht', is de wettelijke

 plicht! om je te melden voor keuring op 

de plaats en tijd die defensie je 

schriftelijk laat weten. Bij groeiende 

politieke onrust kan de regering van 

Nederland de opkomstplicht weer in 

werking stellen. Deze is dan in een paar 

weken weer te activeren.
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Het ministerie van Defensie 

onderzoekt momenteel de 

mogelijkheid om een selectieve 

dienstplicht in te voeren in 

Nederland, net zoals in Zweden. 

Dan kunnen de vrouwen en 

mannen die ze nodig hebben 

worden opgeroepen om zo 

bijvoorbeeld ICT‐ers of medische 

professionals te krijgen. Defensie 

zal eerder jongere dan oudere 

dienstplichtigen oproepen.



Stel dat  ze je oproepen om je te 

melden voor militaire keuring  dan 

ben je dat volgens de wet verplicht!

Defensie heeft deels eigen regels en 

wetten en als je niet komt opdagen  

kan de Militaire Politie 

(Marechausse) je oppakken. Meld je 

je niet dan riskeer je een 

gevangenisstraf of een fikse boete. 

Je komt dus niet ongestraft onder 

deze plicht uit.

Voordat de dienstplicht werd 

opgeschort moesten vooral jongens 

hun standpunt bepalen over over

oorlog en vrede omdat ze standaard 

opgeroepen werden om te worden 

opgeleid in oorlogvoering. 

Sinds 2020 worden ook meiden 

geregistreerd en moeten ook zij serieus 

hun standpunt overdenken en 

eventueel kenbaar maken omdat het 

niet geheel ondenkbaar is dat de 

opschorting kan worden opgeheven. 

In feite is het voor iedereen belangrijk 

om goed over het militarisme na te 

denken en of militiare dienstplicht wel 

nog iets van deze tijd is. 
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Heb je wel eens nagedacht 
over de volgende vragen:

‐ Is het uitvechten van conflicten 

met wapens, waar het leger voor is, 

wel de juiste manier? Of is het 

beter om zonder wapens conflicten 

op te lossen?

‐ In Afghanistan en Irak zie je dat 

een conflict niet wordt opgelost 

door wapens, ook al doet iedereen 

zijn of haar best. Hoe zie jij dat?

Er zijn ook manieren om zonder 

geweld bij te dragen aan 

oplossingen in conflictgebieden. 

Bijvoorbeeld door onderhandelen 

of training in geweldloos verzet. 

Denk er eens over na en praat er 

met je broer of zus, klasgenoten, 

vrienden en (groot)ouders over.



Welke opties heb jij nu:

A. Je doet niks en áls de opkomstplicht 

weer zou worden   geactiveerd doe je 

gewoon wat Defensie van je vraagt. 

B. Als je geestelijk en lichamelijk wordt 

goedgekeurd voor militaire dienst en je 

toch gewetensbezwaren hebt, kun je 

alsnog een beroep doen op de Wet 

gewetensbezwaren militaire dienst.

C. Je bent het er niet mee eens en hebt 

erover nagedacht en laat dit nu al in een 

e‐mail of brief aan defensie weten. Als je 

ook gewetens‐bezwaren hebt, kun je nu 

al verwijzen naar de 'Wet 

gewetensbezwaren militaire dienst' en 

ze op de hoogte stellen van jouw 

gewetensbezwaren in je eigen 

woorden.  

Wil je bezwaar maken of gewoon 

reageren op je registratie, stuur je 

brief dan naar de minister van 

Defensie of mail die naar 

dienstplichtzaken@mindef.nl. 

Verwoord jouw gewetensbezwaren 

vooral op een wijze die bij jou past. 

Vermeld in je brief jouw militaire 

registratienummer. Dit nummer 

vind je in de brief die je hebt 

ontvangen. 

In de wet staat dat iedere 

dienstplichtige of militair een 

beroep op de Wet 

gewetensbezwaren militaire dienst 

kan doen. Dat komt in de praktijk 

neer op iedereen die de 

dienstplichtbrief ontvangen heeft 
en dus geregistreerd staat.

Voorbeeldbrieven kun je vinden op 

www.vredesburo.nl/dienstplicht‐

weigeren/

Op deze site vind je ook een lijst met 

informatieve links. 
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Redenen om te weigeren kunnen zijn: 

‐ politieke redenen, 

‐ je bent tegen geweld, 

‐ je geloofsovertuiging geeft aan dat 

militaire dienst niet mag, 

‐ je bent tegen het militarisme, 

‐ je bent ervan overtuigd dat geweld 

geen oplossing is, 

‐ je levensbeschouwing  strookt niet 

met militarisme,

‐ je bent pacifist,  enz ...

 Mocht je het wat moeilijk vinden dan 

kunnen wij je helpen in contact te komen 

met mensen die ervaring hebben met het 

aantekenen van gewetensbezwaren 

tegen militaire dienst.

Ook een antwoordbrief van Defensie 

vind je op www.vredesburo.nl. Dat 

antwoord is nogal bureaucratisch en 

gaat totaal niet in op de morele 

argumenten van het weigeren. Zij zien 

de brief enkel als een 'ambtelijke 

handeling' .
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"Niets zal een oorlog stoppen totdat de 

mensen weigeren ten strijde te trekken."

Albert Einstein, Duits ‐ Amerikaans 

natuurkundige  1879‐1955

"Indien er onder de zaken van de 

sterfelijke mens iets is waarmee moet 

worden afgedaan, iets waarvan het 

plicht voor ieder is om het door elk 

wettig middel te voorkomen, het af te 

wenden of er zich tegen te verzetten, 

dan is dit ene, zonder twijfel, de oorlog."

D. Erasmus, filosoof, humanist, 

theoloog 1467 ‐ 1536 Holland /  

Zwitserland.



Maar NU bezwaar maken heeft eventueel 

LATER zin! 

Want  mocht het geval zich voordoen dat 

de dienstplicht weer hervat zou worden en 

je er nog steeds bezwaar tegen hebt, dan 

kun je laten zien dat jouw bezwaren geen 

plotselinge bevliegingen zijn, maar dat je 

er al lang ernstig en gewetensvol over hebt 

nagedacht.  Daarom wordt aangeraden je 

verzonden e‐mail en het antwoord van 

defensie heel goed te BEWAREN.

Hoe meer jongeren nu al reageren, hoe 

krachtiger het signaal naar de politiek dat 

jongeren heel serieus met hun positie in de 

wereld bezig zijn en andere oplossingen 

willen voor conflicten.

Alle ‐ ook kleine ‐ stapjes samen helpen om 

tot een vreedzamere 

samenleving te komen. 
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"Niet het geweld maar het goede 

vernietigt het kwaad."

"Wil je een oorlog uitroeien, roei dan 

het patriottisme uit."

L. Tolstoj, Russisch politiek filosoof en 

schrijver, 1828 ‐ 1910 

"De mensen zullen op een dag zo 

ontzettend naar Vrede verlangen dat 

de regeringen beter aan de kant 

kunnen gaan en aan het volk de 

beslissingen geven." 

D. Eisenhower , Amerikaans generaal, 

en politicus, 1890 ‐ 1969 

"Duisternis kan geen duisternis 

verdrijven, enkel het licht is daartoe in 

staat. Haat kan geen haat verdrijven, 

enkel de liefde is daartoe in staat."

Martin Luther King Sr. Amerikaanse 

Dominee en politiek leider, 1929 ‐ 1968



Door de petitie tegen het militarisme https://onkruitvergaatniet.nl/actueel/tegen‐de‐

dienstplicht/ te ondertekenen geef je ook een duidelijk signaal af. Op deze website vind je 

interviews met totaalweigeraars, info over vrouwen en militarisme en een link naar hun 

film over "Radicale Actie, Onkruit & XR" op Youtube. 

Er zijn alternatieven voor militair optreden! 

Deze brochure is een uitgave van Stichting Vredesburo Eindhoven, (Grote Berg 41, 5611KH, Eindhoven, 040‐2444707, 

info@vredesburo.nl) en kwam tot stand met dank aan Kees Nieuwerth en Irene van Setten van het CTP, Weldadig, 

werkgroep van Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, Stan Meuwese en Onkruitvergaatniet!
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"Geweldloosheid: het wapen van de 

sterken."

  Mahatma Gandhi    

Indiaas jurist en politiek leider 1869 ‐ 1948

"De mensheid maakt een einde aan oorlog, 

of oorlog maakt een eind aan de mensheid".

 John F. Kennedy, Amerikaans politicus,  

1917 ‐ 1963

"De eerste dode in elke oorlog is het 

gezond verstand."

"Oorlog is niets anders dan een 

voortzetting van het politiek verkeer 

met andere middelen."

Carl von Clausewitz, 
Pruisisch generaal en militair 

theoreticus

1780‐1831



IMAGINE

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine all the people
Livin' for today
Ah

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Livin' life in peace
You

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world
You

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

John Lennon

Actie 15 mei 2023 Internationale Dag voor Gewetensbezwaren / 

Dienstweigeraars (International Day of Conscientious 

Objection). Dit is een mensenrecht en omvat ook het recht op 

asiel! Bijna 50.000 handtekeningen, verzameld door het 

platform WeMove.eu,  zijn overhandigd op deze dag aan de 

Europese Commissie in Berlijn tijdens een feestelijk 

evenement.  30 Europese organisaties riepen op tot 

bescherming en asiel voor allen die dienstweigeren en 

deserteren in Wit Rusland, Oekraine en Rusland. De 

overhandiging werd begeleid door speeches van nationale en 

internationale gasten uit Rusland, Wit Rusland en Oekraïne, 

extra acties en muziek.


